
.Jaarverslag 2024, inclusief een verslag van een werkbezoek aan Komló en 

geheel Financieel Jaarverslag 2024 

- In januari en in april ontvingen de jongeren in het Studieprogramma hun financiële ondersteuning 

weer. 

- Met Pasen zorgden we via een bevriend Nederlands echtpaar voor een mooi Paaspakket met 

levensmiddelen 

- In april ging voorzitter Conny 12 dagen op werkbezoek, om o.a. een begin te maken met de (nog 

aan te leggen) speeltuin 

- In juli maakten we met diverse Studiefondscliënten een begroting, voor het schooljaar 2024-2025 

- Begin september gingen alle jongeren weer naar school, zij ontvingen in augustus daarvoor de 

financiële ondersteuning. 

- In september volgde er weer een werkbezoek aan Komló. Zie het verslag: 

 

Verslag werkbezoek aan Komló in september 2024 

 

Vanwege een gebroken ruggenwervel kon penningmeester Wijny in het voorjaar niet mee, en is 

voorzitter Conny alleen in Komló geweest. Hiervan is alleen een verslag gemaakt voor intern gebruik.  

Het doel van dat werkbezoek was vooral contact onderhouden en verstevigen met de jongeren 

binnen het Studiefonds én te zorgen dat er wat schot kwam in onze wens van weer een speeltuin in 

de wijk. Allebei die doelen zijn wel behaald. Sinds eind juli jl. is de nieuwe speeltuin in gebruik! 

(Het staat hier nu in zo'n kort zinnetje... maar wat was het een werk. Niet dat we de speeltuin zelf 

gebouwd hebben hoor, maar alle formaliteiten, formulieren, contracten en de lokale pers vroegen 

veel scherpte, tijd en energie) 

 

 
 

 

Erg fijn dat de kinderen nog in hun lange vakantie in de speeltuin konden spelen! 

Vanaf 2 september gingen alle kinderen en jongeren zo zoetjes aan weer naar school. 

Op 4 september vertrokken Wijny en Conny naar Komló.  



Leven ze nog? 

Misschien herinnert u haar nog: Gizi néni, het oude vrouwtje van de douchebeurt. Ze leeft niet meer. 

Ik miste haar al in het voorjaar en toen ik naar haar vroeg werd er verteld dat ze dood in haar flat was 

gevonden. De één zegt "gestorven van de kou", de ander zegt "van verwaarlozing", en de derde zegt 

"van ouderdom". We zullen het nooit weten. Moge zij rusten in vrede. 

Ook onze oudste buurvrouw Marika is overleden. Zij woonde er al niet meer in Komló, maar bij haar 

zoon in Boedapest. Toch is het ook voor ons even slikken als buurvrouw Zsuzsa vertelt dat ze Marika 

al zo miste en dat ze pas veel later heeft gehoord dat ze is overleden.  

 

Onze eerste volle dag in Komló  

Zet u schrap! Want we krijgen het druk vandaag! 

In de ochtend mag u nog even rustig aandoen, maar ik ga vroeg naar de winkel om afdekzeiltjes te 

halen. Want om 9 uur komt de schilder, om het hekwerk op het Franse balkon te schuren en dat vast 

één keer te schilderen.  Terwijl de schilder nog bezig is komt om 11 uur de schoorsteenveger, om te 

controleren of wij de schoorsteen die we niet mogen gebruiken ook echt niet gebruiken.  

De schilder vertrekt, en wij vertrekken naar het postkantoor om de rekeningen van het water en de 

afvalstofheffing te betalen. Daarna gaan we naar de boekhandel, om nog wat populaire boeken voor 

15- en 16 jarigen aan te schaffen. (Omdat we trouwe klanten zijn krijgen we korting, maar dat neemt 

niet weg dat ook boeken in Hongarije flink aan de prijs zijn.)  

Nu is het tijd om de 13-jarige Gyurika op te halen...  hij verblijft in een kollégium, een soort internaat, 

omdat het thuis niet goed ging. Met zijn oma en de leiding van het kollégium hebben we het bezoek 

aan de opticien al voorbereid. De opticien heeft het montuur gratis ter beschikbaar gesteld. Het is 

niet het montuur wat wij zouden uitzoeken voor een stoere tiener, maar Gyurika maakt het echt niet 

uit.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Hij is zo blij dat hij nu goed kan zien! 

Wij rekenen de glazen en het arbeidsloon af en we gaan met Gyurika nog een ijsje eten. 

Hij wil graag langs zijn oma om de bril te laten zien, maar met zijn begeleiding hebben we 

afgesproken dat we hem na de opticien direct zouden terugbrengen. Dus dat doen we. 



We beloven Gyurika dat we oma meteen foto's zullen sturen, zodat ze kan zien dat het helemaal is 

goed gekomen met de bril.  

Terug naar ons onderkomen... 68 traptreden. We moeten nog haasten ook, want om half 6 komt de 

schilder weer, om het balkon af te maken.  

  

En dan morgen het grote pannenkoekenfestijn! Nu eerst kijken naar wat we nog in huis hebben aan 

bordjes, servetten etc. Boodschappenlijst maken. Twee jongeren uit het Studiefonds komen morgen 

helpen. We sturen ze een reminder.  Er belt nog een overbuurvrouw, er schrijft nog een jongen met 

een vraag over het Studieprogramma, ik schrijf naar Tineke (één van de pannenkoekenbakkers) of ze 

morgen ook nog twee campingtafeltjes mee kan nemen...  

 

Heel Hongarije snakt naar regen, en die wordt morgen eindelijk verwacht... wij kunnen alleen maar 

hopen dat het droog blijft tot einde pannenkoekenfestijn.  Rond 22.00 uur liggen we in bed. 

 

Hollandse pannenkoeken 

Vrijdagochtend doen we boodschappen. Jam, Nutella, poedersuiker, bordjes, nog wat bekers, 

limonade, vochtige doekjes en zes flessen wijn. Die zes flessen wijn zijn een bedankje voor de 

mensen die thuis Hollandse pannenkoeken gaan bakken: vijf Nederlanders en één Belg die niet te ver 

vanaf Komló wonen.  

Aan het einde van de middag zullen ze met stapels pannenkoeken naar de speeltuin komen.  

Renátó en Lili halen onze keukentafel uit elkaar, en sjouwen 4 grote krukken en 4 kleine krukjes de 

68 traptreden af. Ook alle boodschappen moeten naar de speeltuin. En dan komen ze... de kinderen, 

veel kinderen. Maar gelukkig komen er ook veel pannenkoeken. In totaal zo'n 300!  

Ze gaan schoon op!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderboekenmiddag  

Op zaterdag gaat onze gratis "kinderboekenwinkel" weer open. Graag vertel ik nog eens hoe die is 

ontstaan. Timike was (en is) een heel slim meisje en toen ze een jaar of vijf was, hunkerde ze naar 

boeken. Met de kleuterklas was ze een keer naar de bibliotheek geweest. Maar de bieb is in de stad, 

en er is geen kind in onze wijk lid van de bibliotheek. Toen kwam ze met de vraag: "Conny néni, kan 

je geen bibliotheek beginnen in jullie flat voor ons?" Het idee was natuurlijk hartstikke tof, maar aan 

de uitvoering zaten wel wat haken en ogen. De hele flat is maar 24m2, dus erg klein; wij willen er ook 

nog slapen en het is ook vooral onze ontmoetingsruimte voor de jongeren! 

En hoe zouden de boeken terugkomen? Zouden ze überhaupt wel terugkomen? Moeten ze eigenlijk 

wel terugkomen? Of mogen de kinderen ze houden? In de hoop dat ze ook plezier in lezen krijgen. Ik 

schreef het al... Timike was slim. Ze was het er helemaal mee eens... ja, een gratis boekwinkel!  

"En dan voor alle kinderen in de wijk", zei Timike. 

Wijny en ik waren het ook snel eens... precies, voor alle kinderen, van 0 tot 16 jaar, in deze wijk. En 

ieder kind mag zelf komen uitzoeken. We leggen alle boeken wel zo'n beetje naar leeftijd en niveau, 

maar ze mogen zelf kiezen. En kiezen is voor sommige kinderen heel moeilijk, maar het komt altijd 

goed. Kortom: dankbaar dat we op deze manier het lezen kunnen stimuleren, en het is altijd mooi 

om te zien hoe blij kinderen zijn met een boek. Lezen vergroot ook hun wereld... zo nodig hier! 

 

Vanuit Boedapest komen Tom en Daan. Daan woont (met zijn vrouw en jonge kinderen) in 

Boedapest en organiseert daar o.a. voor studenten Nederlands weleens een boekendag. Tom woont 

in Amsterdam, maar ook een deel van het jaar in Boedapest. Tom is journalist. Toen hij onlangs zijn 

verjaardag in Boedapest vierde vroeg hij voor zijn verjaardag Hongaarse kinderboeken, voor de 

kinderen in Komló! Je moet het maar bedenken, en het zo willen doen!  

Terwijl Daan en Tom nog onderweg zijn krijgen wij veel hulp van Dávid. Hij sjouwt alle zware 

kinderboeken (zo'n 80 stuks) de 68 traptreden af.  



Daan en Tom arriveren rond het middaguur. We hebben Edit (een Roma vrouw) gevraagd om het 

middagmaal te koken. Dankzij haar kookkunsten genieten wij met Daan en Tom van lecsó en töltött 

káposzta. Daarna gaan we naar de speeltuin. Met dus twee auto's vol boeken.  Met hulp van een 

aantal kinderen richten we de "boekwinkel" in. We hadden alles voorgesorteerd, op niveau cq. 

leeftijd, dus we waren vrij snel klaar.  

 

 

 

 

Wijny en een drietal kinderen bij een gedeelte  

van de gratis boekwinkel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Het is erg warm. Dus we serveren ook nu maar   limonade.  In het begin komen er veel kinderen, dan 

valt het toch wat stil. En waar gisteren ouders kinderen stimuleerden om pannenkoeken te halen, 

merken we nu niets van een stimulatie. 

Pannenkoeken zijn blijkbaar aantrekkelijker dan boeken. Maar de kinderen die komen zijn allemaal 

wel erg blij met een boek, met hun boek. 

Uiteindelijk zijn er toch zo'n 60 kinderen geweest. 

 

Tegen 17.00 uur breken we op, en moet alles weer naar boven. De boeken, de tafel, de krukken en 

krukjes... 68 traptreden op.  

Veel hulp is er weer van Renátó. 

 

's Avonds hebben Wijny en ik het nog even over de jongeren. Zowel Lili als Renátó hebben iets 

gezegd over gratis autorijlessen, voor alle middelbare scholieren. Dat zou niet in Komló zijn, maar in 

Pécs. We begrijpen er niet zoveel van. Gaat dat dan via school, of via de gemeente? De overheid gaat 

het betalen... zeiden de jongeren.  

Eenmaal op bed blijft het me bezighouden. Er moet minstens één adder onder het gras zitten. Dit 

gaat miljarden kosten, en dat kan nooit uit de onderwijspot. Ik ga uit bed, en ga op internet zoeken.  

En ik vind het. Alle middelbare scholieren vanaf 17 jaar mogen gratis hun rijbewijs gaan halen. 

(Indien zij normaal begaafd en lichamelijk gezond zijn) Dit mag niet bij een gewone rijschool, maar 

moet bij een kazerne. Zij zullen les krijgen van soldaten, die hier intussen voor zijn opgeleid. Ook de 

rijexamens zullen worden afgenomen door defensie.   

Wat kan hier de adder onder het gras zijn?  

- er kan een wet komen, die jongeren straks verplicht om voor defensie te rijden, of de grens te 

bewaken, indien zij hun rijbewijs via defensie gehaald hebben 

- het is een mooie reclamecampagne voor het leger 

- Viktor Orbán heeft momenteel een serieuze tegenstander: Péter Magyar. Door dit grote gebaar te 

maken richting de jongeren, die straks voor het eerst mogen stemmen, hoopt hij zo stemmen te 

winnen 

Het voelt helemaal niet goed! We weten het doel niet. Waarom les door soldaten? Er zijn voldoende 

rijscholen in Hongarije. Dit kost de overheid miljoenen! En sowieso... jongeren die hun rijbewijs 

hebben willen ook graag een auto. Wie kan dit betalen?!  

 

Zondag - een vrije dag  

We hebben een paar intensieve (en erg warme) dagen achter de rug. We nemen een dag "vrij".  

Vandaag blijven we niet in Komló, en we nemen niemand mee. We gaan naar Cserdi, o.a. naar het 

graf van László Bogdán. Vier jaar geleden waren we hier voor het laatst, en we zijn eigenlijk wel 

benieuwd hoe het nu in Cserdi is. Maar laat ik bij het begin beginnen: 

 

László. Met bewondering heb ik hem zoveel jaren mogen volgen. Hij, zelf een Rom, werd 

burgemeester in het schijnbaar kansloze Roma dorp Cserdi, in de Baranya, 40 minuten vanaf Komló. 

Zo'n 350-360 inwoners, allemaal arm en allemaal werkloos. Daar moest verandering in komen, vond 

László. Het begon met een soort moestuin, een klein project... met groentezaden uit Nederland en 

groeide uit tot een groots opgezet landbouwproject waarin heel het dorp werk vond. En begin 2020 

werd zelfs een verwerkingsbedrijf geopend. Dankzij de inzet van László voltrok zich dus een wonder: 

het wonder van Cserdi. Iedereen die werken kon had werk, en ieder kind ging naar school.  



László hield zich lange tijd afzijdig van de politiek en deed bewust geen politieke uitspraken. Hij werd 

bewonderd door Roma en niet Roma en was een voorbeeld voor velen. Een man met charisma, een 

open houding, vol van levenslust en boordevol plannen voor zijn dorp.  

Sinds 2017 boog László niet meer voor de Hongaarse overheid. Toen de anti-vluchtelingen campagne 

van Orbán Viktor flink op dreef was (tweede helft 2017) deed László uitspraken die hem niet in dank 

werden afgenomen. Hij had meerdere contacten met mensen van Migration Aid en ook daar waren 

veel Hongaren niet blij mee. 

En toen werd hij ook nog uitgenodigd door de Verenigde Naties, om te komen vertellen over het 

wonder van Cserdi. Waar hij, met zijn inwoners, verantwoordelijk voor was. Dat gaf bij deze en gene 

nog wel wat jaloezie. ("Een Zigeuner uit Hongarije, wat een vertegenwoordiging" las ik ergens in de 

Hongaarse pers)  

Zijn plannen voor het verwerkingsbedrijf... hij vroeg financiële steun (al zou het maar een lening zijn) 

aan de Hongaarse overheid; die werd - om allerlei redenen - geweigerd. Hij heeft toen op eigen 

houtje subsidie aan de EU gevraagd en dat werd gehonoreerd.  

In oktober 2019 stond er een interview met László in de Magyar Hang. Ik heb geen abonnement, 

maar kreeg het na een telefoontje keurig als PDF toegestuurd. Ik heb het later nog eens gelezen. 

Hoewel ik niet alle ins en outs begrijp is het mij duidelijk dat Laszló veel moeite had met bepaalde 

zaken in Hongarije en dat hij in feite weigerde om daar om mee te doen. Hij had zijn eigen kijk op de 

eigen dingen, en zijn eigen aanpak.  

 

László zou in de zomer van 2020 zelfmoord hebben gepleegd. Hij werd gevonden hangend aan een 

dik touw in zijn verwerkingsbedrijf.  

Zelfmoord... binnen de Roma cultuur is dat een grote zonde, het heeft zelfs het veto van God. In 

Hongarije vinden er veel zelfmoorden plaats, maar naar verhouding weinig onder de Roma. Daarom 

denken ook zoveel Roma dat het geen zelfmoord kan zijn. Zelf kan ik ook de gedachte niet loslaten 

dat hij gewoon vermoord is.  Ok, als het dan toch zelfmoord was: dan moet hij tot wanhoop 

gedreven zijn om vrijwillig zelfmoord te plegen. Dan is hij de dood ingejaagd, door hen die hij juist liet 

zien hoe je een ''kansloos'' Roma dorp moet besturen!  

Vier jaar geleden, zes weken naar de dood van László, spraken wij zijn moeder. Ook zij denkt dat hij 

vermoord is. Hij was vol levenslust, en had net een open brief naar Viktor Orbán geschreven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vier jaar later. De brug van de hoop (door László gebouwd) is er nog.  

Maar de hoop is met László gestorven. De ziel is verdwenen uit het dorp Cserdi, zijn graf is er nog.  

Negen sociale huurwoningen 

Op de maandagochtend lezen we het bericht van de gemeente dat er negen sociale huurwoningen 
vrijkomen, waarvan maar liefst acht in de straat waar wij op uitkijken. Dat lijkt een hartstikke mooi 
bericht, want het geeft negen mensen/gezinnen weer kans op een goedkope flat! Totdat je je 
realiseert dat de flatjes leegkomen als gevolg van huisuitzettingen.  
Het huurcontract met de gemeente loopt 14 maanden. Indien je de bijkomende kosten niet betaalt 
en/of bv geen medewerking verleent aan de door de gemeente jou toegewezen organisatie dan 
wordt het huurcontract niet verlengd. Je komt dan op straat. En ja, hier zijn ook kinderen bij 



betrokken. Maar dat weet ook de Kinderbescherming. Dus meestal worden de kinderen al eerder 
opgehaald.  

Er komt een hulpaanvraag van een jonge moeder... ze wordt eind 
september uit haar flat gezet, als ze niet voor die tijd een flinke som geld 
gaat betalen.  
We kunnen niet helpen, want dan is het eind zoek... Maar het is zwaar om 
tegen mensen, die in deze situatie zitten, te moeten zeggen dat we niet 
kunnen helpen.  
"Het spijt ons" voelt zó als een cliché. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Enige jaren geleden heeft de EU bijna 1 miljoen euro subsidie gegeven aan de stad Komló, voor 

geïntegreerde huisvesting. Eerlijk gezegd is daar weinig van terecht gekomen.  

 

Rouwbezoek 

In de middag brengen we een bezoek aan moeder Szitnyai. Nog maar net een jaar geleden verloor ze 

haar man. (Erna Slok en ik bezochten in september 2023 met haar de begraafplaats) Zes weken 

geleden verloor ze haar enige dochter. Moeder stelt het op prijs dat we komen, en vertelt nog eens 

wat er precies gebeurd is. Dochter kreeg een hartaanval, bij moeder thuis, en broer János was ook 

aanwezig. János belde onmiddellijk de ambulance. Maar de ambulance kwam pas na één uur en een 

kwartier, want ze waren helemaal naar Kisbattyán gereden. Dat is toch erg dom? Ja, dat is erg dom, 

want de Fő utca is de doorgaande hoofdweg vanuit Komló naar Mecsekjánosi. Kisbattyán heeft ook 

een Fő utca, maar János heeft twee keer gebeld en duidelijk gezegd dat het om Mecsekjánosi ging.  

Wat moeten we zeggen? "Ja, het was erg dom."  

We zeggen maar niet wat we denken... het zal misschien ook wel een rol gespeeld kan hebben dat 

het om een Roma familie ging. Dan maakt men niet altijd haast. We hebben vaker meegemaakt dat 

een ambulance  lang op zich liet wachten, of dat er geen keizersnede werd gedaan terwijl op een 

echo was te zien dat de navelstreng van de baby een paar keer om het halsje zat en de moeder 

duidelijk aangaf dat ze minder leven voelde, of dat een man die uitbehandeld was met een groot gat 

ter hoogte van zijn strottenhoofd naar huis werd gestuurd zonder pijnstilling en/of verbandmiddelen.  

 

Het verdriet van moeder is groot. Alle glans is al van haar leven af, zo zonder vader. En nu ook nog 

haar enige dochter. Ze zegt ook dat ze nu zo twijfelt aan God. "Ik heb altijd geloofd, maar wat moet ik 

nu denken? Ik geloof niet meer. En het hele leven hoeft van mij niet meer. Wat heb ik nu voor leven? 

Ik wou dat het voorbij was. Voor mij hoeft het echt niet meer." 

Moeder Szitnyai is geen vrouw die gauw klaagt. Ze is zacht, begripvol, vriendelijk, altijd positief en 

vaak vrolijk. Maar ze is nu zó intens verdrietig, en zo verbitterd. 

We spreken intussen een aardig mondje Hongaars, maar wat moeten we hier zeggen?  

In het Nederlands is het al moeilijk. "God weet ervan, Hij kent je." 

Het voelt als een dooddoener, het is niet genoeg, het is een te schrale troost.  

"Trooster, wees haar nabij" mogen we bidden.  



Er is eigenlijk nog een rouwbezoek af te leggen... maar het komt er nu niet van. De vader van 

Krisztián (u weet wel, de boswachter, de jongen die een maand of drie bij Timmerfabriek Doornenbal 

gewerkt heeft) is plotseling overleden. Ook een hartaanval. In verband met de financiën zal de 

begrafenis pas later plaatsvinden. (Dat is niet ongebruikelijk in Hongarije bij arme gezinnen, er moet 

eerst gespaard worden.  Ook "doe het zelf" begrafenissen komen voor, maar ook hiervoor is wel wat 

geld nodig.) Het officiële rouwbeklag is al geweest, dus wij mogen ook gerust later eens komen.  

 

De dochter van moeder Szitnyai was midden veertig, de vader van Krisztián midden vijftig.  

Jong nog. Zoals er zoveel (te) jong gestorven Roma zijn.  
 

De bijna tweejarige Kornél  

Er is zichtbare en onzichtbare armoede in Hongarije. Mensen bij wie de armoede niet direct zichtbaar 

is schamen zich vaak zo erg dat ze niet om hulp willen vragen... tenzij de nood zo hoog is, dat het 

echt niet anders kan. Zo kwam er bij onze stichting een schrijven binnen van een oma in uiterste 

wanhoop. Er zijn niet veel hulpvragen waar wij gehoor aan geven, want we hebben een duidelijk 

eigen programma, maar hier moest gewoon geholpen worden! 

We vragen om kleding, schoeisel, luiers en levensmiddelen, t.b.v. het jongetje. 

We ontvangen (zowel van Hongaren als Nederlanders) kleding, schoentjes en luiers. Daarnaast 

diverse giften, voor een totaal bedrag van € 155,-. We spreken met oma af dat we op dinsdag alvast 

een deel komen brengen, en de rest donderdag. Dan weten we ook wat we het beste kunnen kopen 

voor de ontvangen giften.  

Vroeg in de avond komt er nog een oud-Studiefondsklant spullen brengen. Enikő. Afgestudeerd als 

architect, inmiddels getrouwd en moeder van een driejarig jongetje. Zij en haar man werken allebei, 

ze hebben het goed. Fijn om haar te zien! 
 

Een laptop voor Lili 

Op dinsdag brengen we eerst wat spullen naar Kornél en in de middag gaan we met Lili naar Pécs om 

met haar een laptop te kopen.  Het is echt niet zo dat iedere jongere zomaar een laptop krijgt, maar 

Lili kan nu echt niet meer zonder. Ze is 17 jaar en volgt in Komló de opleiding tot verzorgende/sociale 

begeleider. In het voorjaar heeft ze er al om gevraagd en ze kreeg toen van ons het verzoek om een 

motivatiebrief te schrijven. Lili wist goed te onderbouwen waarom ze een laptop nodig heeft.  

En nu is het zover. Lili heeft zich nu ook goed voorbereid. Een degelijke, eenvoudige laptop moet het 

worden.  De keuze is reuze, en dat maakt het ook lastig.  

Maar ze komt eruit.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De verjaardagen van Niki en Tibi 

 

U weet het intussen vast wel... in september vieren we altijd de verjaardagen van Niki en Tibi.  

Het echtpaar met de nodige beperkingen. (Ze hebben twee kinderen, die direct na de geboorte zijn 

afgenomen en in een tehuis zijn geplaatst. Bezoek is niet toegestaan.) 

 

Niki is jarig in mei, en Tibi in juli. Ze vieren nooit hun verjaardag, want er komt niemand en er is 

niemand die er aandacht aan schenkt. Wij wel, we maken er in september een feestje van.  

Met de Hollandse pannenkoeken zijn ze er allebei. Ik vraag Niki of ze nog een wens heeft voor een 

cadeautje. Oh, ja, een zenés mackó. Dat is dus een knuffelbeer met muziek, en liefst nog één die ook 

kan zingen. Pfff... dat gaat niet meevallen. "Ooit hadden ze ze bij de Tesco" voegt Niki eraan toe.  

Ik vraag aan Tibi of hij nog een wens heeft. Hij kan zo snel niets bedenken, dus zegt maar snel: "ik 

vertrouw op jou". Dat is mooi makkelijk, dan kunnen we zelf wat bedenken.  

 

Wijny en ik zoeken dus een aantal dagen - tussen de bedrijven door - naar een (betaalbare) zenés 

mackó. We vinden 'm! Hij maakt muziek, kan zingen en hij kan ook dansen! 

Voor Tibi wordt het een lekkere douche gel en een after shave... (Tibi kan wel wat frisheid gebruiken) 

 

Woensdagochtend kopen we ook een voorraadje houdbare levensmiddelen voor Niki en Tibi. Niet 

eens zoveel, maar we schrikken toch een beetje van het totaalbedrag.  

We halen gebakjes, nemen een pak chocolademelk, bordjes, bekertjes en natuurlijk de cadeautjes 

mee en dan kan het feest beginnen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anikó 

Na het ''verjaardagsfeest'' met Niki en Tibi gaan we op zoek naar tweedehands kleertjes voor Kornél. 

(U weet wel, dat bijna 2 jarige jongetje wiens oma om hulp vroeg) 

We besluiten ook om een kijkje te nemen in de winkel van Caritas, midden in de hoofdstraat in 

Komló. Voor een prikkie is daar tweedehands kleding te koop, en de winkel is voor iedereen 

toegankelijk. Er hangt echter een briefje op de deur: "gesloten! De winkel is nu gevestigd beneden in 

het grote Caritas gebouw, naast de kerk".  

Wanneer we daar aankomen zit alles nog dicht. We praten een poosje met een grote groep vrouwen, 

zij werken allen in de közmunka, de werkverschaffing, en zitten op een muurtje in de schaduw hun 

pauze uit.  

Wat later opent een oudere vrouw de zware deur en vraagt wat we komen doen. We zeggen dat we 

voor de winkel komen, en we mogen naar binnen. In de "winkel" worden we geholpen door een 

jonge vrouw. Er is veel, maar niets voor een jongetje in de door ons gezochte maten.  

Ik ben alweer bijna bij de zware buitendeur, als vanuit een zijkamertje Wijny wordt aangesproken. 

Het blijkt Anikó te zijn. Ze vraagt of er niets geschikts bij was, en vraagt dan aan Wijny of ze Duits is. 

"Nee, ik ben Hollands, ik ben Wijny" zegt Wijny. Een stevige omhelzing volgt, en even later is het mijn 

beurt.  

Anikó zegt dat ze de laatste weken zo vaak aan ons gedacht heeft, en ook gehoopt had dat we eens 

zouden komen. En nu zijn we er!  

Ze zegt dat ze veel fouten gemaakt hebben, en hoopt dat we vergeven kunnen. Ze wil graag samen 

danken en bidden. Dat doen we, in een soort gebedskamertje wat ze gecreëerd heeft.  

Ze ratelt aan één stuk door, ze heeft zoveel te vertellen. Ze springt van de hak op de tak. Klaas moet 

de groeten hebben! En Erna!  

Uiterlijk is ze niets veranderd. Eenentachtig is ze; het is haar niet aan te zien. Ze is nog precies 

dezelfde Anikó als toen we haar zesentwintig jaar geleden leerden kennen. Ook hangen aan haar kast 

nog dezelfde blouses als zesentwintig jaar geleden. Dagelijks is ze nog hier, bij Caritas, aanwezig. "Zo 

lang als God mij de kracht geeft. Ik vertrouw op Hem".  

Het is goed, en fijn, om haar weer te spreken. 

Het is een goed mensje. 

Klein van stuk, maar met een groot geloof en 

dat is voelbaar bemoedigend. 

Wat jammer toch dat ze een aantal 

onbetrouwbare mensen om zich heen heeft.  

 

De foto met Anikó is niet echt gelukt; maar 

neem van ons aan: ze is niets veranderd! 

De foto van de bus is wel gelukt. 

De (tweede) bus zit vol dutsen en butsen, 

maar functioneert nog. 

 

 

Pizza! Met de jongeren in het Studiefonds 

U weet dat wij geen nieuwe jongeren meer opnemen in het Studiefonds. Vanaf dit schooljaar zitten 

er nog vijf jongeren in dit ondersteuningsprogramma.  



Uit ervaring weten we, dat als het goed gaat met een jongere binnen het programma, hij/zij 

gemiddeld zo'n acht jaar in het programma blijft. Juist het meerderjarig commitment, in combinatie 

met de persoonlijke band die intussen wordt opgebouwd, is de kracht van het Studiefonds.  

De belofte die wij jongeren bij opname in het programma doen "Je mag zolang blijven in het 

programma totdat je uitgestudeerd bent - als jij je aan de regels houdt'' willen we waar kunnen 

maken. Bij leven en welzijn zijn wij over acht jaar zeventig...   

 

Er zitten nog vijf jongeren in het Studiefonds. Dóri, Ferenc, József, Lili en Renátó. 

Van Olivér hebben we afscheid genomen. Hij volgt een soort BBL opleiding, en ontvangt een 

stagevergoeding, dus voldoet niet meer aan de criteria om voor een "Nederlandse" beurs vanuit 

Stichting Vakaró voor Komló in aanmerking te komen.  

 

Op de woensdagavond laten we lekker pizza's bezorgen en kletsen heel wat af met elkaar. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

                       

               

 

 

Een stukje van József en Dóri                                Lili                                                Renátó 
                                                                                              
We brengen ook het gratis rijbewijs bij Defensie ter sprake.  

Dóri , Ferenc en József gaan er geen gebruik van maken. Vooral József vertrouwt het niet: "ik wil 

straks naar een gewone autorijschool, ik wil niets met soldaten te maken hebben".  

Lili gaat er wel gebruik van maken. Ze heeft de volgende dag de medische keuring. "Ben je niet bang 

dat je straks b.v. de grens moet gaan bewaken? Of wapens voor de NAVO naar Oekraïne moet 

rijden?"  Lili denkt dat het wel mee gaat vallen... en ze wil zo graag een rijbewijs. Het is gratis! Die 

kans krijgt ze nooit meer. Zelf kan ze het nooit betalen. 

Renátó is door ons gaan twijfelen. Dat is vervelend, en dat zeggen we hem ook. Hij is ook een beetje 

geschrokken van zichzelf... normaliter is hij een denker, maar hij was nu zo enthousiast dat hij niet 

verder nadacht.  

Nogmaals benadrukken we dat de jongeren zelf moeten beslissen, maar dat wij het ook onze plicht 

vinden om hen te wijzen op dit wel erg grote gebaar van de overheid. Altijd als de Hongaarse 

overheid met een groot gebaar komt verwacht men ook een tegenprestatie. Ja, dat herkennen ze 

wel. Zoals de inkomstenbelasting voor vrouwen. Die zou worden afgeschaft... maar dat is dus alleen 

als vrouwen vier kinderen hebben. Dat was ook misleidend.  

Al met al was het een goede avond. Met serieuze gesprekken, maar we hebben ook veel gelachen.  

 

 



Naar Kornél 

Op donderdagochtend doen we eerst nog boodschappen voor Kornél cq. het kleine gezinnetje. 

Tussen de middag brengen we alles weg. Veel levensmiddelen, 5 pakken luiers, wat speelgoed en 

nieuw en tweedehands kleding en schoentjes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

     Kornél te midden van tien pakken houdbare melk  
 
 
Normaliter doen wij dit soort hulpacties niet; maar de 

achtergrond kennende vonden we toch dat we hier wat 

moesten helpen.  

 

 

 

 

Een sprookjesboek 

Het leven van Marika is bepaald geen sprookje. Begin zestig is ze.  

Toen ze in de achtste klas zat moest ze van school, om thuis te helpen.  

Ze trouwde te jong met een alcoholist, is met haar kinderen 

weggevlucht toen haar man het dochtertje in de kast opsloot. 

Hongarije kende ook toen geen sociaal vangnet. 

Rond haar veertigste ontmoette ze Gábor, een bijna blinde man. 

Ze hebben een poos rond gezworven, totdat ze in de Kazinczy een  

flatje kregen. Ze vraagt of de boekenmiddag alleen voor de kinderen 

was. "Krijgen dan alleen kinderen een boek?"  

"Ja, alleen de kinderen die komen. Hoezo Marika?"  

Marika wil zo graag een sprookjesboek.  

Ze komt het halen, op de laatste middag dat we in Komló zijn.   

 

 

 

 



Schoenen maat ... 

Ook op de laatste middag komt onderbuurvrouw Anna. 

Ze heeft twee kinderen, allebei met extreem grote voeten. 

Of we kunnen helpen met schoenen, want haar man moet een operatie ondergaan aan zijn rug en 

kan dan een poos niet werken, en dan is er nauwelijks inkomen. Nu kunnen we niet meer helpen... 

maar misschien als we weer in Nederland zijn wel. Voor de jongen zoeken we herenschoenen in 

maat 47 en voor het meisje zoeken we damesschoenen in maat 42/43. Mocht iemand die toevallig 

overcompleet hebben, dan maken wij daar graag een pakketje van!  

 

Lady's night 

Op de laatste avond nodigen we wat vrouwen uit de wijk uit. Dat is altijd lachen, maar ook (bijna) 

altijd huilen. Vooral vanwege de discriminatie, de achterstelling. Als Roma vrouw krijg je vaak minder 

salaris uitbetaald dan een blanke Hongaar. En je durft er niets van te zeggen, want voor jou tien 

anderen. De moeder van Bázsi werkt 12 uur per dag, maar ze krijgt er 8 betaald. De moeder van Lili 

kreeg ondanks helemaal geen salaris; ''want het is oorlog". En dan hebben we het over een 

gerenommeerd bedrijf. Waar de vrouwen en wij het ook over eens zijn: we vinden het heel gewoon, 

kijken er niet meer van op.  Hoe erg is dat eigenlijk...  

 

 
 

                   Komló by night... 22.00 uur 's avonds, in onze wijk maar weinig licht.  

 

"Wat er ook speelt in een land, laat het vooral de kinderen zijn"  

Hiermee sloten we bijna een jaar geleden het verslag af; met een vraag om steun voor weer een 

speeltuin in onze wijk. Een dankwoord is hier wel op zijn plaats voor de Oecumenische 

Streekgemeente De Bondgenoot te Barneveld. "Wij gaan regelmatig collecteren, totdat de speeltuin 

er is!" Het is maar een kleine gemeente, maar om ook zoveel morele steun was hartverwarmend.  

 

 



Tot besluit 

Een overdenking van Kerk in Actie, al uit 2008, maar nog immer actueel: 
 
"Nieuwe morgen 
nieuwe dag 
nieuwe mogelijkheden 
om zon te zijn voor de mensen 
om zon te zijn wanneer het regent. 
Nieuwe dingen 
om gelukkig te maken 
om te helpen. 
Nieuwe vragen 
nieuwe antwoorden 
om te aanvaarden 
en op te lossen. 
Nieuwe inzichten 
dat iedere dag zo anders is 
en ik te dikwijls dezelfde blijf. 
 
 

Tot zover het verslag van het werkbezoek, wat gemaakt en verzonden werd in september 2024. 

 

Medio oktober ontvingen de jongeren weer hun ondersteuning. 

In november was er veel contact met/rondom twee jongeren. Eén omdat er problemen thuis waren 

en met de ander omdat hij werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.  

 

In december ontvingen alle jongeren een Kerstattentie. 

Ook ontvingen enkele gezinnen een pakket levensmiddelen. 

Daarnaast zaten er twee gezinnen in de kou. Via een bevriend echtpaar en een relatie konden we 

daar wat aan doen.  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jaarrekening 2024- Resultatenrekening 

Grootboekreknr. Omschrijving Activa Passiva 

4540 Onderhoud gebouw 0,00  

4910         Contributies 114,00  

4970 Kantoorartikelen 

(postzegels voor 

Hongarije) 

0,00  

4950 Drukwerk en papier 0,00  

4980       Bankkosten 518,90  

4990 Alle overige project 

Kosten, conform 

doelstelling (uitstapjes, 

kindermiddagen, Mercy 

Seeds, nieuwe 

speeltuin) 

26.837,94  

8200 Ontvangen donaties  5.040,00 

8250 Gegeven donaties; 

Vnl. studiebeurzen en 

studiebenodigdheden 

1.997,68  

8300 Overigen ontvangen 

bijdragen 

 4.041,03 

9010 Rente  62,23 

 Rommelmarkt  0,00 

- Afgenomen 

liquide middelen 

 20.325,26 

- Totaal 29.468,52 29.468,52 

 

 

Toelichting Resultatenrekening 

Contributies: abonnement op vakblad MostMagyarul! en bijdrage Hongaarse Federatie en 

lidmaatschap Kenniscentrum Filantropie. 

Bankkosten: de relatief hoge bankkosten worden voor een groot deel verklaard door het overmaken 

van de studiebeurzen van de jongeren in Forinten. (Hongarije kent nog geen Euro) 

Overige algemene (project-) kosten: 



     - Een nieuwe speeltuin in de de wijk Kenderföld 

  -     Uitstapjes met de jongeren uit het Studiefonds  

- Extra ondersteuning aan bepaalde gezinnen in Komló. Dit bestond o.a. uit: Het verstrekken 

van levensmiddelen aan gezinnen of personen die dat hard nodig hadden.  

- De avonden die wij organiseren in de ontmoetingsruimte. Bijvoorbeeld pizza eten voor alle 

jongeren 

- De kindermiddagen die wij organiseren in de Zigeunerwijk in Komló. Er werd o.a. fruit, 

snoepgoed en limonade gekocht. En niet te vergeten: kinderboeken 

- Aanschaf van Mercy Seeds. Groentezaden pakketten welke wij verstrekken aan arme 

gezinnen welke in het bezit zijn van een stukje grond. 

- Totale kosten van de Ontmoetingsruimte in Komló: water, huisvuil, Vereniging van Eigenaren, 

elektriciteit.  

Ontvangen donaties: dit betreffen particuliere giften; met soms een speciale bestemming. 

Gegeven donaties: dit betreft de studiebeurzen die de jongeren (in kleine porties) ontvangen hebben. 

Het werd uitgegeven aan: collegegeld, schoolgeld, boeken, schriften, een tablet, verplichte 

sportuitrusting op school, beschermende kleding en schoeisel voor stage, vervoerskosten naar school 

en naar stage, internaatkosten, inschrijving nieuwe opleiding, pasfoto’s voor nieuwe opleiding, een 

schoolreisje, en kosten voor internet voor alle jongeren in het Studiefonds. 

Overige ontvangen bijdragen: dit betreft de opbrengst van collectes van een kerk uit Barneveld, en 

van de Oude Kassa (tweedehands winkel waarvan een deel van de opbrengst naar goede doelen 

gaat) en Alle Hens Aan Dek. Verder is dit de opbrengst van lege cartridges, toners en oude mobieltjes 

welke wij verzamelen en inleveren.  

Opbrengst Verkopen: wij konden dit jaar geen rommelmarkt organiseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jaarrekening 2024 - Balans 

 

Grootboekreknr. Omschrijving Activa Passiva 

0500 Kapitaal  118.826,88 

1110 ASN bank 54.596,55  

1120 ING bank 2.612,76  

1160 ING Zakelijke 

Spaarreking 

42.616,31  

1360 Te ontvangen rente               1324,00 

- Afgenomen  

Liquide middelen 

            20.325,26        

- Totaal            120.150,88       120.150,88 

 

 Toelichting Balans  

De stichting is eigenaar van een ‘ontmoetingsruimte’, in een flatgebouw aan de Vörösmarty in de 

“Zigeunerwijk” Kenderföld te Komló. In deze wijk woont een groot deel van onze doelgroep.  Juist 

omdat de ontmoetingsruimte in deze wijk staat maakt dat het laagdrempelig is. Voor de jongeren 

vanuit het Studiefonds, maar ook voor andere mensen uit de wijk. 

 

Het gebouw heeft (in financieel opzicht) geen enkele waarde meer en de Vereniging van Eigenaren is 

niet gezond. Maar de ontmoetingsruimte is wel erg belangrijk voor onze stichting. 

 

De ruimte wordt ook gebruikt als uitvalsbasis voor de kindermiddagen die wij organiseren ten bate van 

alle achterstandskinderen in de wijk. Helaas is de ruimte zelf te klein om daar met de kinderen bezig 

te zijn. 

 

De ruimte wordt ook wel eens gebruikt voor projectmatige activiteiten. Zoals b.v. het project in 

samenwerking met de Optiekers zonder Grenzen. (Het trappenhuis was de wachtkamer, de hal de 

inschrijfpost, in de keuken werd de administratie verwerkt en de enige kamer was de behandelkamer.) 

Ook door de deelnemers aan de Jongerenreis vanuit de Petrakerk naar Komló is deze ruimte veel 

gebruikt. 

 

Verder weten ook diverse buurtbewoners de ontmoetingsruimte te vinden. Als wij er zijn vindt men 

altijd een luisterend oor. Goede contacten in de buurt zijn erg belangrijk; aan vertrouwen en aan 

goodwill is heel wat opgebouwd in de afgelopen jaren… mede dankzij die ontmoetingsruimte. 

 

Liquide middelen: 

- Het bedrag op de ING Zakelijke Spaarrekening is bestemd voor een andere, grotere 

ontmoetingsruimte. Welke multifunctioneel kan worden ingezet. Het wachten is op een 

geschikt pand. Een voorwaarde is wel dat het gelegen moet zijn in of nabij de wijk Kenderföld! 

In 2020 hadden wij twee panden op het oog; één in de straat waar ook onze huidige 

ontmoetingsruimte is, de ander in de straat erachter. Beide panden leken ons wel wat; helaas 

sloot Hongarije de grens in het voorjaar (vanwege corona) en toen de grens half juli weer 

open ging waren beide panden verkocht.  

- Een bedrag van € 30.000,00 is gereserveerd om bij te kunnen dragen aan b.v. een kleinschalig 

kindertehuis/crisisopvang. Stichting Breath heeft geprobeerd om hier iets dergelijks op te 



zetten, maar dit is niet gelukt omdat partners niet voldoende betrouwbaar waren. Er loopt 

momenteel een concept plan bij het Zigeunerzelfbestuur in Komló. Als er voldoende 

medewerking is vanuit het gemeentebestuur in Komló kunnen wij hier misschien ook het 

nodige aan bijdragen. De noodzaak voor een goede opvangplek in deze wijk is er. 

- Indien wij een jongere opnemen in het Studiefonds heeft dit alleen zin als we ook kunnen 

garanderen dat de jongere op steun van de stichting kan blijven rekenen, gedurende zijn of 

haar gehele opleiding. Een jongere een jaar steunen heeft geen zin, er moet een commitment 

van meerdere jaren zijn. Dit maakt dat wij zeer zorgvuldig omgaan met de liquide middelen; de 

jongeren moeten op steun van de stichting kunnen blijven rekenen totdat zij een zelfstandig 

bestaan hebben opgebouwd. 

 

15 juni 2025 

Conny van Tuil 
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