
Aan de leden van de Vereniging Vrienden van het Ikonenmuseum te Kampen 

 

Jaarverslag 2019/2020 van de  

“Vereniging Vrienden van het Ikonenmuseum” 

 

Vooraf 

Aangezien een fors deel van onze activiteiten in dit jaarverslag ook het jaar 2020 betreft, doen 
wij verslag van de activiteiten tot en met onze bestuursvergadering van 29 september 2020. 

Algemeen 

De 13e Algemene Ledenvergadering werd gehouden op 12 oktober 2019. Er waren, naast de 
bestuursleden en vertegenwoordigers van de Alexander Stichting en het museum, in totaal 11 
leden en belangstellenden aanwezig. Het verslag van deze ALV is bij de stukken voor de 
ALV 2020 gevoegd. 

Tentoonstellingen 

Op 6 april 2019 wordt de expositie “Kees de Kort / Ikonen” onder grote belangstelling feeste-
lijk geopend. Tot aan de sluiting op 26 oktober komen veel bezoekers (soms van heel ver) 
voor deze bijzondere expositie naar Kampen.  

Op 2 november 2019 worden twee tentoonstellingen geopend, namelijk “Grenzenloos”, met 
een beeld van ikonen uit verschillende landen binnen en buiten Europa. Daarnaast staat in de 
Timmertoren de tentoonstelling “De Bijbel in reisformaat”, bronzen ikonen uit de beroemde 
collectie van Stefan Jeckel, sedert een aantal jaren in bezit van het Museum mede dankzij een 
geslaagde financiële actie van de Vrienden.  

Na afsluiting van beide tentoonstellingen stond, mede in het kader van de herdenking van 75 
jaar bevrijding, de tentoonstelling “Bevrijd” op de rol. Helaas moest deze door de Covid-19 
pandemie naar een later tijdstip worden verzet. Gelukkig konden de lopende exposities wor-
den doorgezet en bleef daar ook voldoende publieke belangstelling voor.  

Op 7 november 2020 wordt een grote tentoonstelling geopend met werk van de Groninger 
kunstenaar Henk Helmantel, die reeds eerder in het Museum exposeerde. Deze tentoonstelling 
krijgt als naam mee: “Inspiratie. Een ontmoeting tussen de collectie Helmantel en ikonen”. 
Werk van Helmantel wordt samen met voorwerpen uit zijn museale privécollectie (van o.a. 
oude beelden en gebruiksvoorwerpen) gespiegeld aan thema’s van ikonen uit onze collectie. 
De inhoudelijke kant van deze tentoonstelling zal o.a. door middel van een speciaal gemaakte 
glossy worden belicht. 

Het Museum en de Vrienden 

Op 9 februari 2019 wordt het 12,5 jarig jubileum van het Museum gevierd met een lezing van 
prof. Herman Pleij en een veiling ten bate van het Museum met de heer Josef Estié uit 
Kampen als veilingmeester.  

Tijdens de gezamenlijke vergaderingen van onze Vereniging met het bestuur van de 
Alexanderstichting vernemen we o.a. nieuws over enkele waardevolle schenkingen die het 
Museum heeft gekregen. Daarmee wordt wel duidelijk hoeveel affiniteit bezoekers en leden 
hebben met het Museum.  



Het Museum mag zich doorheen de jaren verheugen in stijgende bezoekersaantallen. In 2019 
ontvingen wij  ruim 6600 bezoekers, in 2020 was dat aantal begrijpelijkerwijs lager i.v.m. de 
coronapandemie, maar toch is de directie tevreden over de aantallen bezoekers, hun reacties 
en de spreiding van hun herkomst over ons land en daarbuiten.  

Vanuit de immer actieve Expositiecommissie is de suggestie gekomen om op de begane grond 
van het Museum een semipermanente expositie in te richten en voortaan de wisselende expo-
sities in te richten op de eerste verdieping. Er is daardoor beneden altijd een representatief 
overzicht uit onze collecte te zien. Ook tijdens de afbraak van de oude en de opbouw van een 
nieuwe tentoonstelling kan het Museum gewoon open blijven voor bezoekers, er is altijd gele-
genheid om aandacht te schenken aan recente aanwinsten, kortom: er ontstaat zo een heldere 
en representatieve scheiding tussen stukken uit de vaste collectie én de tijdelijke exposities. 
Het bestuur van de Alexanderstichting heeft besloten deze weg op te gaan en hiertoe ook een 
mooie en educatieve nieuwe presentatie te (laten) ontwerpen.  

Als bestuur van de Vrienden besluiten we om uit onze middelen in 2020 € 7.500 te schenken 
aan het Museum, ditmaal ten bate van (een deel van) de kosten die gemaakt moeten worden 
voor de inrichting van de Helmantel-tentoonstelling. 

De Vereniging – Bestuur  

Als eerste moet hier gemeld het door ons diep betreurde overlijden van ons bestuurslid Henk 
Foekens op 25 oktober 2019. Lange jaren maakte hij deel uit van ons bestuur en voor zijn 
inzet zijn wij hem veel dank verschuldigd. Node missen wij zijn humor en betrokkenheid 
tijdens onze vergaderingen en bij zijn werk voor de vereniging naar buiten. 

Over de samenstelling bestuur valt het volgende te melden: afscheid werd genomen van de 
heren Sanders, Foekens en Hartman. Het bestuur is blij met de toezegging van de heer Paul 
Reichenbach tot haar kring te willen toetreden. Nadat wij met hem kennis hebben gemaakt, 
besluiten wij eenstemmig hem voor te dragen als lid op de volgende Algemene Ledenverga-
dering. De huidige bestuurssamenstelling is: 

J.W. Troost, voorzitter,  

A.J.J. van Noord, secretaris a.i., aftredend bij de Algemene Ledenvergadering 2020,  

H. Steenhuis, penningmeester,  

H. Hooiveld, ledenadministratie,  

R. Alferink, lid. 

Het bestuur stelt voor als nieuwe leden te verwelkomen: de heer P. Reichenbach, als lid en 
eindredacteur van de Nieuwsbrief en mevr. M. Bolt-Klaassen als lid, beiden vanuit Kampen. 
Naar een nieuwe secretaris wordt nog met volharding gezocht. 

De Vereniging – Algemeen    

Samen met de directie van ons Museum hebben wij in het afgelopen jaar contact gezocht met 
enkele particuliere musea in de omgeving. Juist om met elkaar ervaringen uit te wisselen en 
mogelijk in de toekomt een verdere samenwerking te bewerkstelligen. In Hattem hebben wij 
gesprekken gevoerd met het Voerman Museum en in Elburg met Museum Sjoel. Het zijn 
weliswaar totaal verschillende musea, maar we kunnen elkaar versterken. De afstanden tussen 
de drie plaatsen zijn makkelijk te overbruggen en we kunnen van elkaars bekendheid en 
knowhow profiteren. Wij houden u van de ontwikkelingen op de hoogte. 
 



Nieuwe vormgeving van de Nieuwsbrief 

Bij de nadering van het afscheid van onze secretaris Cees Sanders deelde deze met ons zijn 
zorg over het voortbestaan van de “Nieuwsbrief voor de Vrienden van het Ikonenmuseum”. In 
een notitie over dit thema gaf hij helder aan waar zijns inziens mogelijkheden en knelpunten 
liggen. Binnen het bestuur hebben wij ons hierover grondig gebogen. Het was vervolgens een 
grote verrassing dat het nieuw voorgesteld bestuurslid Paul Reichenbach ons aanbood het 
initiatief te nemen voor het maken van een volledig nieuwe opzet van de Nieuwsbrief. Wij 
hebben dit aanbod met beide handen aanvaard, wetende van zijn kwaliteiten in dit metier. 
  
De nieuwe opzet die Paul voorstelde behelst een ander formaat, een andere opmaak, diverse 
rubrieken en afbeeldingen. Daarmee willen we proberen meer afwisseling te brengen in de 
Nieuwsbrief om zo de leesbaarheid te vergroten. Ook proberen we de band met de Vrienden 
aan te halen door een wat meer persoonlijke benadering, bijvoorbeeld d.m.v. de rubriek 
“Vrijwilliger in de schijnwerpers”. In deze rubriek maakt de lezer kennis met mensen die zich 
- vaak achter de schermen - inzetten voor het Museum. De bedoeling is om ook Vrienden uit 
te nodigen om te vertellen over wat hen boeit en bindt aan het Ikonenmuseum.  
 
De eerste editie in de nieuwe stijl is op grote schaal verspreid, o.a. via de toeristische informa-
tiepunten en heeft een nieuwe bijdrage kunnen leveren aan de naamsbekendheid van en het 
bezoek aan het Museum. De bedoeling is om de Nieuwsbrief 3 x per jaar te laten verschijnen. 
De tweede aflevering wordt met deze informatiebrief mee gestuurd. Als bestuur zijn wij zeer 
enthousiast over dit initiatief en over de goede ontvangst die het eerste nummer in de nieuwe 
vormgeving ontving. Naar het vervolg zien wij met grote belangstelling uit! 
 
Activiteiten voor de leden in 2019 

Vanwege de ernstige beperkingen door Covid-19 zijn er geen initiatieven genomen om iets 
voor de leden van onze vereniging te organiseren. 

Tenslotte 

Evenals in vorige jaren werd ook in deze verslagperiode een groot beroep op de vrijwilligers 
gedaan. Zonder hen zou het Museum niet kunnen bestaan. Maar ook de inzet van de directie 
en de bestuurders van de Alexanderstichting treffen ons steeds weer. Ook als Vrienden past 
het ons hen daarvoor zeer hartelijk te bedanken! 

 

Ad van Noord, secretaris a.i.  

 

IJsselmuiden, oktober 2020 

 


